Adagio

texts from: Felix Timmermans, Adagio

1.

Ik ben een snaar op Uwe harp

en wacht naar 't roeren van Uw vingren,
om ook mijn klank doorheen ‘t gerank

van Uwe symfonie te slingren.

2.

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.

Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen

Gods stilte tegemoet.

3.

Door de neevlen van den avond
pint de horen van de maan.

‘k Wacht hier op de leege baan
om met U, stil in Uw schaduw

mee naar Emmaus te gaan.



Lyrik

text: Hilde Domin (from: Hier, Gedichte, Frankfurt/M, 1992)

Lyrik

das Nichtwort

ausgespannt

zwischen

Wort und Wort



lieder fir die insel

text: Eva-Maria Houben

weithin
sichtbar das blau

weit weit

immer wieder neu
ein tag

immer wieder

manchmal
denk ich mir wohl im stillen
wie es ware

wie eine wolke

v

am himmel steht ein stern
der wird vom mond bewacht
und weithin tont sein lied

nun gute nacht

Vv

so weit
so groR

so fern



